
OES GAZETJE 
 

CONTACTBLAD VOOR BEWONERS, FAMILIE,  

VRIJWILLIGERS EN BEZOEKERS VAN ZORGGROEP H.HART 

 

MENU OKTOBER PUZZEL  FOTOBOEK 
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FRUITBOMEN  
Dames en heren, appelen en peren. Aha, nu u toch over fruit begint… 
 
Ik heb fruitbomen. Veel. Niet liggend in mijn garage of opgestapeld als kachelhout. Nee, 
in de grond, alwaar hun wortels weelderig mogen tieren. Dan doen ze uiterst succesvol, 
want de vruchten die mijn tuin extra kleur en vormen geeft zijn niet op één hand te tellen. 
Appelen en peren: ze zijn er en ze zijn met velen! Mijn tuin is een oase van vitamines 
geworden, een gezonde plek waar de antioxidanten je rond de oren vliegen en waar 
buurmannen applaus voor geven. 
 
… Tot voor kort. 
Ik heb ook een hond. Prachtig beest, helemaal zijn baasje. Naast het exposeren van 
onevenaarbare hondenpracht heeft hij nog een ander, niet te miskennen talent. Hij eet 
namelijk alles. Yoghurt, broodzakken, zakdoeken, … Het gaat allemaal vlotjes naar zijn 
interne keuken. Ooit heeft hij zelfs een heel pakje muntkauwgum naar binnen gewerkt. 
Drie weken lang was zijn adem een klein paradijsje. Mijn zus heeft zich toen niet kunnen 
inhouden en heeft hem gekust alsof ze al gans haar leven op dat moment zat te wachten. 
Zonder verpinken heeft ze vervolgens toegegeven dat mijn hond beter kust dan haar man, 
waardoor laatstgenoemde nu niet langer in haar buurt mag vertoeven zonder een 
muntkauwgum soldaat te maken. Een ware inspiratiebron, die viervoeter van me.  
 
Alles eet hij dus. Ook fruit. Toegegeven, het duurde een tijdje vooraleer Meneertje Honger 
zijn geloofwaardigheid aan de kant wist te schuiven. Fruit? In onze tuin? Het leek hem iets 
onmogelijks te zijn, te toegankelijk, te gemakkelijk. Zo gaf hij zich ogenschijnlijk over aan 
een waanvoorstelling die er niet was, alsof het niet anders kon dan dat hij iets vreemds 
naar binnen had geschrokt en daar nu de vervelende bijwerkingen van diende te 
trotseren. 
Maar eens die bovenkamer van hem het signaal gaf dat alles veilig was, dat geluk aan een 
klein takje hing te bengelen, dan was er geen houden meer aan. Gaan met die banaan. Of 
toch met appelen en peren. 
In oktober staan de meeste fruitbomen kaal, klaar voor hun winterslaap. Die van mij een 
stuk vroeger. 
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WESTERLINDE 
   

Beste  Bewoner, 

    Familie, 

   Collega en vrijwilliger, 

 

De maand oktober is aangebroken en meteen ook de herfst. Dat blijkt uit de frisse ochtenden, de 
vallende bladeren en de warme kleuren. In Westerlinde betekent dat een periode van                    
gezelligheid en samenzijn. Terwijl het buiten langzaam kouder wordt, maken we het binnen extra 
warm met activiteiten, muziek en gezamenlijke momenten.  

Er wordt deze maand opnieuw een bevraging gedaan van onze menucyclus. Voeding is een       
belangrijk onderdeel voor het welzijn en welbevinden van onze bewoners. Vandaar worden alle 
bewoners bevraagd door onze medewerkers omtrent hun menuvoorkeur. Weet dat er iedere dag 
een keuze is tussen 2 middagmalen. Ook voor het ontbijt en avondmaal wordt een suggestie van 
mogelijkheden aangeboden. Kan de bewoner de keuze niet maken, je kan als familielid, vriend of 
kennis meehelpen door de juiste formulieren mee in te vullen. Spreek een personeelslid aan, zij 
zullen graag de nodige info geven. 

 

Ondertussen is de mogelijkheid om enkele dagen mee op zeereis te gaan gestart. We wensen   
iedere vakantieganger mooi weer en een positieve ervaring toe. Geniet ervan! 

 

Frank Debackere 

Woonzorgmanager 
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 De laatste vruchten worden één voor één geplukt 

en tussen blozende herinneringen droog en koel gelegd. 

Daar in de struiken van oktober hangen druppels 

waar in weemoed kruipt tussen de glinsteringen 

van het ogenblik. 

 

De laatste maanden van het jaar dienen zich aan. De natuur snakte maanden naar regen. De ou-

dere bomen zien er erg verwaarloosd uit, en hebben het moeilijk om te blijven overleven. We staan 

even stil bij ‘de herfst van het leven’….. 

Ouder worden is je stap vertragen, hoewel de hele wereld alsmaar sneller gaat. Lege plekken om 
je heen zien groeien  en de kilte ervan voelen. Een kelder voorraad hebben aan herinneringen, 
maar soms gezelschap missen om ze op te halen. Je kracht niet kwijt zijn, er alleen een beetje zui-
niger mee omspringen. Wat je geleerd hebt als een schat bewaren. Behoedzaam uitkijken zoals 
een oude boom naar zachtere seizoenen. Kijken naar de gloed van dingen die verstillen. De laatste 
roos van de zomer. De bladeren van de wilde wingerd voor de wind ze plukt. Het oude hoevepaard 
met zijn bedaagde trek. Het nodige vertrouwen samen rapen in de dag van morgen, en met beide 
handen houden aan het leven, dat met lief en leed, toch het enige, het mooiste en het hoogste 
goed blijft. Soms is een arm genoeg, stilletjes door een andere arm. 

Denk dus niet… dit was het! Dit is de herfst van mijn bestaan. Want jouw leven dat omhelst onder-
tussen alle seizoenen. 

Nog een gebed als afsluiter, afkeurend kijkend naar het geweld en onrecht in de wereld: 

God, laat ons niet rusten zolang er nog iemand honger lijdt, op de vlucht is, geen onderdak, geen 
vriendschap en geen warmte heeft. Laat ons nooit berusten in het onrecht, maar geef ons de 
kracht om er met alle middelen tegen te strijden. Amen. 

Een warme knuffel, een arm door de jouwe, en vooral een liefdevolle en rustige herfst.  

 
 

Heel genegen, 

Marie Joseph Vansteenkiste 

Vrijwilligster pastoraal. 
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Rooseboom Georgette  
- 

Dille 

Van Impe Juliaan 
- 

Dille 

Dewulf Erik 
- 

Marjolein 

Muys Elza  
- 

Marjolein 
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GELUKKIGE VERJAARDAG! 

ONZE JARIGE BEWONERS VAN OKTOBER 

Deprez Robert 

14/10 - 97 jaar  

Verscheuren Jenny  

21/10 - 85 jaar 

Dupon Karlos 

05/10 - 78 jaar  

Debusschere Paul 

14/10 - 73 jaar 

Vandekerkhove Georgette 

17/10 - 94 jaar  

Durie Marc 

12/10 - 85 jaar  

Vandeselaere Geert 

12/10 - 74 jaar  

Houthaeve Rogier 

23/10 - 86 jaar  

Couwet Josiane 

23/10 - 87 jaar  

Vanslambrouck Juliette 

17/10 - 90 jaar  

Decoster Frans 

28/10 - 77 jaar  
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ONZE JARIGE PERSONEELSLEDEN VAN OKTOBER 

GELUKKIGE VERJAARDAG! 

ONZE JARIGE VRIJWILLIGERS  VAN SEPTEMBER 

Jeufack Gisele      01/10 
Derommelaere Gianni    02/10 
Verschaeve Kaat     02/10 
Gholam Hosseini Hava    07/10 
Kem Chanveasna     08/10 
Lootens Stan      09/10 
Fonseca vanisa Miguel    13/10 
John Oladopa      17/10 
Duthoo Cynthia      21/10 
Rommelaere Sherly     22/10 
Dewulf Jolien      28/10 

 
     

Vandaele Robert      26/10 
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HET LEVEN ZOALS HET IS FLOOR... 



12 

HET LEVEN ZOALS HET IS FLOOR... 
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HET LEVEN ZOALS HET IS FLOOR... 
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OVERKOEPELENDE SFEERBEELDEN 
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WIE BEN IK. . .  
Een stem die iedereen kent, een blik die geschiedenis ademt…  

Samen smelten ze in dit verrassende portret.  

Herken jij welke twee iconen hier samenvloeien?  

TIPS: 
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Maandag 29 september 

Chipolata met          
appelmoes en 

aardappelblokjes met 
rozemarijn 

 

Kabeljauwfilet met 
gestoofde prei en 

zoete aardappelpuree 

Dinsdag 30 september 

kalkoenpavé 
“archiduc” met 

sperzieboontjes en 
gebakken krieltjes 

 

Macaroni 
met gerookte 

kalkoenreepjes 

Woensdag 1 oktober 

Koude schotel met 
préparé 

en 
Aardappelsalade  

 

Kalfsworst met 
erwten en wortelen 

puree 

Donderdag 2 oktober 

Brusselse steak met 
pepersaus 

salademix en 
frietjes 

 

Vol au vent met 
geraspte wortelen en 

frietjes 

Vrijdag 3 oktober 
Schartongrolletjes met 

nantuasaus 
groenteweelde en 

 Gratin dubarry 

Zaterdag 4 oktober 
Hongaarse goulash 
met zoete paprika 

basmatirijst 
 

Zuiderse kotelet 
lentehutsepot 

Zondag 5 oktober 

Kalkoenfilet met 
tuinkruidensaus             

gestoofd witloof en 
aardappelblokjes 

 
Kalfsstoofpotje met 

aardappelblokjes 

MENU 1 MENU 2 
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Maandag 6 oktober 
Boerenbraadworst met 

koolrabi in 
bechamelsaus en 

puree 
 

Ravioli 4 kazen met 
bladspinazie 

en ricotta 

Dinsdag 7 oktober 
Moussaka 

op wijze van de 
chef 

 
Gevogeltegyros met 
tomatenpartjes  en 

basmatirijst 

Woensdag 8 oktober 
Gentse waterzooi 

met 
groenterijst 

 
Vispannetje met 

gestoofde prei en 
puree 

Donderdag 9 oktober 
Konijn met pruimen 

appelmoes en             
kroketten 

 
Gebraad "prince orloff" 

met roomsaus 
wortelen 
kroketten 

Vrijdag 10 oktober 

Zalmfilet met 
kruidenkorst 

venkel/champignons 
citroenbotersaus en 

puree 

 
Kalfsvogelnestje met 

tomatensaus 
en 

broccolipuree 

Zaterdag 11 oktober 

Kortrijkse bil met 
roze pepersaus 

gebakken 
schorseneren 

gesauteerde kriel- 
aardappelen 

 
Pasta pesto met 

tomaat / courgetti en 
mozzarella 

 
Zondag 12 oktober 

Hoeve kipfilet 
"archiduc" 

kropsla & tomaat 
dennenappelkroketten 

 
Rundstong met 
champignons 
madeirasaus 

dennenappelkroketten 

MENU 1 MENU 2 
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Maandag 13 oktober 

Kalkoennootje met 
dragonroomsaus         

snijbonen en gekookte 
aardappelen 

 

Zalm met 
bieslooksaus 

gestoofde venkel en 
puree 

Dinsdag 14 oktober 
Kip tikka masala met 
gember, koriander en 

basmatirijst 
 

Rundsblindevink 
 jus met sjalot, 
savooikool en 

peterselieaardappelen 

Woensdag 15 oktober 

Fish stick met verse 
tartaar prei in 

roomsaus en Franse 
kruidenpuree 

 Italiaanse lasagne 

Donderdag 16 oktober 

Vogelnestje met 
tomatensaus Kropsla 

& tomaat 
dennenappelkroketten 

 
Kipfilet “duxelles”             
erwten & wortelen 

dennenappelkroketten 

Vrijdag 17 oktober 

Gebakken kabeljauw 
met kervelsaus                         

groenteweelde en 
risotto 

 

Rundsstoofvlees                  
“op z’n Vlaams” 

appelmoes en 
gekookte aardappelen 

Zaterdag 18 oktober 
Gehaktbroodje met 

gestoofde wortelen en 
gekookte aardappelen 

 
Hamrolletjes met 
witloof en puree 

Zondag 19 oktober 
Rundstong in 

Madeirasaus met 
kropsla en kroketten 

 
Coq au vin met                 

spitskool en 
kroketten 

 

MENU 1 MENU 2 
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Maandag 20 oktober 
Kortrijkse stampers 

met ei en kaas 
 

Chipolata met rode 
kool en gekookte 

aardappelen 

Dinsdag 21 oktober 
Casselerrib met 

spruitjes en gekookte 
aardappelen 

 

Lamsgehaktballetjes 
met tomaat-

mediterannesaus en 
groentecouscous 

Woensdag 22 oktober 
Kalkoenschnitzel met 
gestoofde wortelen en 
gekookte aardappelen 

 
Visfilet met boterkorst, 

ratatouille en puree 

Donderdag 23 oktober 

Rundsstoofvlees                             
“op z’n Vlaams” 

Kropsla & tomaat 
frieten 

 

Kalkoenpavé                  
“grand mèresaus”               

gestoofde bloemkool 
en frieten 

Vrijdag 24 oktober 
Hutsepot met 

braadworst 
 

Macaroni met 
kaassaus en 

kipreepjes 

Zaterdag 25 oktober 

Vol au vent met 
champignons 

geraspte wortelen en 
rijst 

 
Veggieburger met 

Thaise groentecurry en 
basmatirijst 

Zondag 26 oktober 

Hoevekipfilet                   
kropsla & tomaat 

aardappelblokjes met 
rozemarijn 

 

Kalfssteak met 
champignonroomsaus 

romanesco & 
tuinerwt en 

aardappelblokjes 
met rozemarijn 

MENU 1 MENU 2 
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Maandag 27 oktober 
Zuiderse kotelet met 
spruiten en gekookte 

aardappelen 
 

Spaghetti bolognaise 
en Emmentaler kaas 

Dinsdag 28 oktober Gentse waterzooi met 
peterselieaardappelen  

Schelvishaasje met 
kervelsaus                    

broccoli en puree 

Woensdag 29 oktober 
Rookworst met           
stamppot van 

boerenkool 
 Kip met currysaus, 

ananas en groenterijst 

Donderdag 30 oktober 
Konijn met pruimen 

appelmoes en 
kroketten 

 

Toscaans broodje met       
witte kool in 

bechamelsaus en 
kroketten 

Vrijdag 31 oktober 
Kippenballetjes met             

prei in kokosroomsaus 
en kritharaki 

 
Florentijns eitje met 

spinazie en puree 

Zaterdag 1 november 

Gebakken 
kabeljauwfilet met 

Noilly-pratsaus,                      
prei & beukzwam en 

pomme duchesse 

 / 

Zondag 2 november 
Varkenshaasje met 
calvadosroomsaus 

bonenbundel & witloof 
 Escalope Milanese 

met tagliatelle 

MENU 1 MENU 2 
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Afscheid nemen 

Hoe moeilijk is het                 

om afscheid te nemen         

van een dierbare  

 

Om los te durven laten         

en deze gel ie fde  persoon       

te laten gaan 

 

Om achter te blijven en te 

zien dat de wereld  gewoon 

blijft draaien 

 

Misschien komt er ooit weer een moment 

dat je stil kunt glimlachen                   

bij de gedachte aan wat is geweest  
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Onze gedachten gaan uit naar... 

Aan de familie en vrienden van onze overleden bewoners  
bieden wij onze oprechte deelneming aan. 
Wij danken de familieleden en vrienden 
voor de vele bezoekjes en goede zorgen. 

 

Dhr. 

Casteleyn Maurice  

+ 17.08.2025 

 

Mevr. 

Vandycke Bernadette  

+ 08.09.2025 



23 




